Interview met .
Willemien van

Schothorst

door Dini Buitenhuis

en Loes van Roekel

Voor alle ‘nieuwe leden’ in Zuid-
wijk die zich afvragen wie je
eigenlijk bent: kun je jezelf even
voorstellen?

Ik ben 32 jaar, kom uit Leerdam, uit
een gezin van vijf kinderen, waar-
van ik de middelste ben. Ik heb een
onderwijsachtergrond en ben sinds
2004 lid in Zuidwijk.

Wat is je ervaring binnen ZGG/
het werken in het buitenland?

Ik heb van 2002-2004 als onderwijs-
vrijwilliger in Albanié gewerkt. Tk
gaf toen les aan de kinderen van de
familie Proos. Tk heb ook een aantal
jaar in de onderwijsbegeleidingscom-
missie van de ZGG gezeten. Verder
heb ik in 2007/8 ruim 6 maanden in
Noord-Ghana gewerkt als project-
manager voor een onderwijsproject
van de Presbyteriaanse kerk; dit

“Ze kennen mijn ‘zoektocht’ hierin
en zijn dankbaar voor de plek die

ik van de HEERE gekregen heb”

was trouwens niet bij ZGG maar bij
Oikonomos. Concreet hield dit in dat
ik meehielp met het opzetten van een
bijscholingsprogramma voor basis-
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schoolleerkrachten. Dit was ook zeker
een mooie periode, waarin ik veel heb
geleerd.

Hoe ben je ertoe gekomen om te
solliciteren bij ZGG?

Eigenlijk heeft zending altijd wel mijn
hart gehad. Ik kan me herinneren dat
ik als klein kind van een jaar of 6 een
keer Janneke Hulst hoorde en dacht
‘wat is het mooi als je zo de Heere
mag dienen’. Na de middelbare school
ben ik naar de pabo gegaan. Zending
bleef me bezig houden en ik heb
uiteindelijk mijn scriptie in pabo-4
geschreven over missionkids. Na mijn
afstuderen ben ik gelijk naar Albanié
gegaan als onderwijsvrijwilliger, ik
heb daar twee mooie jaren gehad.

De gemeente was heel fijn, echt een
zendingsgemeente, vanuit de Grieks-
evangelische kerk in Sarandé. Als on-
derwijsvrijwilliger leef-
de je ook mee met de
plaatselijke gemeente,
met de vrouwenvereni-
ging, jeugdvereniging,
evangelisatiewerk en
dergelijke. Na twee jaar
ben ik weer terugge-
gaan naar Nederland,
ben daar op De Wijn-
gaard (sbo-school in Barendrecht)
gaan werken, tot 2007. Daarna een
aantal maanden Ghana en vervol-
gens ben ik directeur geworden op

10 juni is het zover: de
kerkdienst waarin Willemien
van Schothorst zal worden
uitgezonden naar Albanié.

Omdat ze vanuit onze
gemeente wordt uitgezonden
leek het ons goed om namens
Bethelnieuws Willemien een
paar vragen voor te leggen.
Want waarom gaat ze naar
Albanié en wat gaat ze daar
doen?

De Rank, met de afspraak dat ik daar
minimaal 4 jaar zou blijven. Toen

ik een paar jaar op De Rank werkte,
begon het toch weer een beetje te
kriebelen en ben ik er ook over na
gaan denken wat ik zou gaan doen

als mijn ‘termijn’ bij de Rank erop
zat. Dit was wel een zoektocht, ook
wat de Heere daarin van me wilde. Tk
vond mijn werk enorm leuk, maar de
zending bleef toch trekken, hoewel

ik me tegelijkertijd afvroeg of ik wel
geschikt zou zijn voor zendingswerk.
In oktober 2012 hoorde ik een aantal
heel mooie preken, waarin de trouw
van de Heere centraal stond. Dat nam
bij mij veel twijfel en onzekerheid of
ik geschikt was weg en toen wist ik
dat ik moest gaan solliciteren. Dat
heb ik ook gedaan, door middel van
een open sollicitatie. Een paar weken
later ben ik op gesprek geweest bij

de ZGG, maar er waren toen geen
vacatures. In mei 2013 kwam er wel
een vacature bij ZGG, voor begeleider
jeugd- en vrouwenwerk in Albanié.
Daar heb ik op gesolliciteerd en ben
ik vervolgens voor aangenomen.

Wat houdt concreet je ‘nieuwe’
functie op het zendingsveld in?
Als ik dat nou eens precies wist...
Het is nog niet heel erg concreet en
dat maakt het ook wel eens lastig. De
gemeente Delviné is een ‘gemeente-
in-wording’, waar nog geen kerken-



raad is, maar wel een voorganger.

Ik hoop mee te gaan denken in het
gemeenteproces van het jeugd- en
vrouwenwerk; mensen te helpen in
het uitbouwen van de jeugdvereni-
ging, vrouwenwerk, kinderclubs en
zondagschool. In de eerste periode
ligt mijn taak vooral op het gebied
van het inventariseren wat er allemaal
al is aan jeugd- en vrouwenwerk en
hoe dit uitgebouwd kan worden. In
Delviné zal ik dus niet zelf als jeugd-
werker aan de slag gaan, maar jeugd-
en vrouwenwerkers gaan adviseren en
begeleiden. Naast het werk in Delviné
krijg ik een taak in Tepelené. Tepelené
is meer een pioniersplek, waar ik wel
zelf als jeugd- en vrouwenwerker zal
gaan werken.

Hoe ziet het voorbereidingstra-
ject eruit?

Dat is heel divers: op de CGO heb ik
de vakken Oude en Nieuwe Testa-
ment gedaan. Verder heb ik een aantal
losse vakken gevolgd, bij verschillende
docenten. Om een idee te geven: mis-
siologie (zendingswetenschap) van ds.
Harinck, dogmatiek van ds. Clements,
thema’s rondom ‘zending’ van ds. IJs-
selstein, ‘cultuur’ van Gert Guiljam,
en ‘geschiedenis, kerk- en cultuur in
Albanié’ van Gerard Wassink. Verder
modules als ‘teamsamenwerking’, een
veiligheidstraining, een autocursus,
maar ook een cursus Islam en een
cursus Engels. Van half juni tot eind
november ga ik taalstudie doen in Ti-

rana, dat hoort ook nog bij het voor-
bereidingstraject voor het eigenlijke
werk in Delviné en Tepelené. Zoveel
mogelijk vakken en cursussen heb ik
trouwens samen met Henk en Jan-
neke van Bochove gevolgd, die ook in
een voorbereidingstraject zitten voor
hun uitzending naar Albanié.

Hoe staat je familie erin?

Die staan er helemaal achter. Ze ken-
nen mijn ‘zoektocht hierin en zijn
dankbaar voor de plek die ik van de
HEERE gekregen heb. Ik merk wel dat
het confronteren-
der is als je langer
weggaat, omdat
je in principe één
keer per twee jaar
verlof hebt en in
die tussentijd dus
niet naar Neder-
land zal komen.

Wat is kenmerkend voor de Alba-
nese cultuur en waarin verschilt
die cultuur van de Nederlandse?
In Albanié is het leven vanuit de
gemeenschap heel belangrijk en staat
het individu veel minder centraal
dan in Nederland. Albanezen zijn
heel gastvrij en maken altijd tijd als
je komt. Keerzijde daarvan is dat de
sociale controle groot is.

Waar zie je het meest naar uit en
waar het meest tegenop, met het
oog op de uitzending?

Ik zie er naar uit om te gaan, ik merk
dat het tijd wordt. Ik kan me voorstel-
len dat het wel eens lastig zal zijn als
ik niet direct kan meeleven met alle
mensen met wie ik nu contact heb in
Nederland. En verder... ik weet dat ik
een moeilijke taak krijg, dat is ook te-
gen me gezegd, maar ik kan nog niet
goed inschatten hoe mijn werk gaat
zijn. Ik ben dankbaar dat ik vanuit
een positieve setting weg mag gaan,
heb een mooie baan gehad, met een
prachtig afscheid en een familie en
gemeente die er achter staan.

“Zending is een taak van de
gemeente, of dat nu in of buiten

Nederland is”

Hoe hoop je betrokken te blijven
bij de gemeente van Zuidwijk?

Ik hoop een rondzendbrief te gaan
doen, zo'n keer of drie per jaar; deze
rondzendbrief zal naar alle gemeente-
leden gaan. Waar mogelijk wil ik ook
persoonlijk bij gemeenteleden betrok-
ken blijven, al realiseer ik me ook wel
dat de grote afstand de contacten
anders zal maken. Tk zal het erg op
prijs stellen als er vanuit de gemeente
gebed is voor het werk in Albanié.

Zou je nog wat aan de gemeente
willen meegeven?

Zending is een taak van de gemeente,
of dat nu in of buiten Nederland is.
We hebben dan ook ‘zendingswerk’
ieder op ons eigen plek. Ik heb de
hoop en heb ook het gebed dat dit zo
zal zijn, ieder op zijn eigen front. En
dan is Albanié niet anders dan Rot-
terdam, daar ben ik van overtuigd!
Een uitzending vindt plaats vanuit de
gemeente en ik hoop ook echt dat wij
als gemeente van Zuidwijk verbon-
den worden aan de gemeenten van
Albanié.



