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Een Licht der heidenen, een licht der heidenen

door Rob van Aalshurg

Al in het Oude Testament wordt geschreven
over het heil voor de heidenen en zien we zo
nu en dan ook hoe God ook buiten de kring
van Zijn volk Israél werkt. In het Nieuwe
Testament zien we vooral ook na het Pink-
sterfeest hoe invulling gegeven wordt aan de
opdracht die Christus aan Zijn apostelen gaf:
“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezel-
ve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons
en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhou-

den alles, wat Ik u geboden heb” (Matth. 28:19).
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De apostelen gaan uit, “beginnende van Jeruzalem”, “en
tot aan het uiterste der aarde”. In het boek Handelingen
wordt de verbreiding van het evangelie door het werk van
de apostelen beschreven. Maar ook de gemeente krijgt een
rol. Paulus roept er toe op in Efeze 3:10: “Opdat nu, door
de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de
machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods”. Petrus
schrijft er ook over: “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk;
opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. In

Handelingen 13:1-3 wordt beschreven hoe de gemeente
van Antiochié invulling geeft aan het zendingsbevel.
Antiochié wordt de zendende gemeente van Barnabas

en Saulus bij hun eerste zendingsreis. Daar zijn zij “der
genade Gods bevolen”. Het is ook de plek waar ze na de
eerste zendingsreis terugkeren en de gemeente inlichten
over het werk wat ze deden, en welke grote dingen God
met hen had gedaan (Hand. 14:26-27).

Ook voor onze gemeente zijn dit richtinggevende uit-
gangspunten. We mogen uitzien naar zendingswerkers
uit onze gemeente. We mogen interesse tonen in het werk
van hen die zendingswerk vanuit onze gemeente bedrij-
ven. We mogen ons afvragen of God ons roept om dienst-
baar te zijn in Gods koninkrijk. Paulus schrijft in 2 Korin-
the 6, “de liefde van Christus dringt ons” (vers 14). Gebrek
aan betrokkenheid op de verbreiding van het evangelie
mag ons wel voor de vraag stellen wat we kennen van het
“alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Joh. 3:16). Als

we God zo kennen, als de God die Zijn Zoon in de wereld
zond, krijgen we vanzelf een warm hart voor zending.

Het is ook nodig dat we weten van de nood die er is in de
wereld. Paulus en Barnabas brengen na terugkeer van hun
eerste zendingsreis verslag uit. Ze maken de gemeente
deelgenoot van hun ervaringen. Het is nuttig dat we op de







