Voor de kinderen!

We halen geld op voor het zendings-
werk in Albanié. In juni zal Wil-
lemien uit onze kerk als zendings-
werker uitgezonden worden naar
Albanié. Maar wat weet jij over Alba-
nié? Misschien kan papa of mama het
verhaal hieronder aan jou voorlezen
of je kunt het zelf lezen.

Albanié is een land, net als Neder-
land. Albanié ligt dichtbij Grieken-
land, kijk maar op het kaartje. Met
de auto doe je er wel 25 uur over! In
Nederland praten jullie Nederlands,
in Albanié praten de mensen Alba-
nees. Er zijn bergen, mooie bloemen
en planten en veel stranden aan zee.
Ook zijn er veel stadjes in Albanié.
Albanié is iets kleiner dan Nederland
en er wonen ook minder mensen dan
in Nederland.

De fles en het Boek

Shaip woont in Albanié. Hij woont dicht bij de zee.

Shaip loopt langs het strand. Hij ziet de zee, de schelpen, een
kwal en een zeesterretje.

Maar ook hout, plastic en een fles. Shaip pakt de fles op. Zou
het een Coca cola fles zijn? Maar wat is dat? Shaip staat te
juichen. Er zit een brief in de fles. Een echte brief! Wat zou er
in staan? Zou het een brief zijn van iemand die in een storm
zijn boot is kwijt geraakt? Van iemand die alleen op een eiland
woont? Vol spanning maakt Shaip de fles open. En wat leest
hij?

‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden’.
Shaip gaat gauw naar huis en laat het zijn vader en moeder
lezen. Ze begrijpen er niet alles van maar het moet toch iets
moois zijn. Een paar dagen later komt de oom van Shaip op
visite. Hij zegt: “Weet je wat ik op het strand gevonden heb?
Een plastic zak met een boek. Kijk ‘Nieuwe Testament’ staat
erop.’t Is een mooi boek, hoor. Maar ik begrijp er niet alles
van. Hier, lezen jullie ook maar eens. Misschien dat jullie het
begrijpen”.

Vader en moeder lezen in het boek van oom. Opeens zegt
moeder tegen Shaip: “Ga dat briefje eens halen wat je pas

in die fles aan het strand vond!” Shaip doet het en geeft het
aan moeder. “Kijk eens”, zegt moeder, “de woorden die op het
briefje staan lijken heel veel op de woorden die in dit boek
staan.” Ja, nu zien de anderen het ook.

Hoe zou het toch komen dat er in de zee zomaar een fles ligt
met een briefje erin?

En wie gooit er nou een Bijbel in de zee?

Weet je wie dat hebben gedaan? Dat hebben mensen van
een kerk uit Griekenland gedaan. Die mensen wisten dat de
mensen in Albanié geen Bijbels hadden. Ze hoopten dat de
zee er voor zou zorgen dat de Bijbels en de flessen in Albanié
zouden komen. Maar Shaip en zijn vader en moeder wisten dit
allemaal niet. Toch zijn ze heel blij met de Bijbel.

Nu zijn er in Albanié nog steeds heel veel
mensen die niets van de Bijbel weten.
Maar gelukkig mogen de mensen van de
zending aan deze mensen vertellen wie
de Heere Jezus is. Weet jij al Wie Hij is?

Wat kunnen wij doen voor mensen uit
een ver land die de Heere niet kennen?



