Zondag 9
(wordt gehouden op 15-2-2015 in de middagdienst)

Ter voorbereiding:

Lees zondag 9 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1.

In dit artikel uit de geloofsbelijdenis klinkt de belijdenis dat God de Schepper is. Die
belijdenis is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Hoe ga jij om met vragen rond
schepping en evolutie?

Kun jij persoonlijk nazeggen wat de catechismus zegt: ‘Hij is om Christus’” wil mijn
God en Vader’? Wat betekent dan het Vaderschap van God voor je?

Voor sommige mensen is het moeilijk om over God als Vader te spreken, omdat zij
slechte herinneringen hebben aan hun eigen vader. Anderen denken misschien juist
het eerst aan de positieve herinneringen aan hun eigen vader. Hoe kleurt jouw beeld
van een aardse vader je zicht op het Vaderschap van God?

De catechismus spreekt aan het einde van het antwoord over Gods zorg en gebruikt
dan de woorden “dat ik niet twijfel”. Zoek in het antwoord op over welke dingen de
catechismus hier niet twijfelt. Durf jij de catechismus zo stellig na te zeggen dat je
hierover niet twijfelt?

De catechismus noemt tenslotte ook de grond van deze zekerheid: God kan zorgen
omdat Hij almachtig is en Hij wil zorgen omdat Hij een getrouw Vader is. Waarom is
het zo belangrijk dat allebei deze dingen tegelijk in onze God zijn?



