Zondag 6
(zondag 28-12-2014 ochtenddienst)

Ter voorbereiding:

Lees zondag 6 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1.

De catechismus noemt in antwoord 18 de naam van de Middelaar: Jezus. Vervolgens
citeren zij 1 Korinthe 1:30. Lees die tekst door. Er worden hier vier dingen genoemd
die de Heere Jezus is geworden voor de gelovigen. Probeer van elk van deze vier
dingen eens te bedenken wat het betekent voor de kinderen van God dat Jezus dit
voor hen is.

Al in vraag 12 werd de vraag gesteld naar een middel om weer tot genade te komen.
Waarom gaf de catechismus eigenlijk niet gelijk het antwoord dat er één Naam
gegeven is tot zaligheid? Wat zou het nut er van zijn dat er nog zes vragen worden
gesteld voordat pas de naam van Jezus wordt genoemd?

Het is duidelijk dat de catechismus in vraag 16 en 17 denkt aan de twee naturen van
de Heere Jezus: Zijn Godheid en Zijn mensheid. Probeer in je eigen woorden weer te
geven wat de zegen is van Zijn beide naturen voor de verlossing.

Vraag 19 vraagt hoe wij weten van Christus. De catechismus geeft als antwoord: ‘uit
het Heilig Evangelie’. Waarom zouden de opstellers dit zo zeggen? Waarom zeggen
ze bijvoorbeeld niet ‘uit het Woord van God’?

Antwoord 19 noemt een paar manieren van hoe God het evangelie heeft bekend
gemaakt door de eeuwen heen. Welke manieren zijn dat? Weet je voorbeelden te
noemen van deze verschillende manieren?

Uit het evangelie kennen wij Jezus. Het gaat dan niet alleen om de feiten over Hem,
maar ook over de persoonlijke kennis van Hem. Herken je dat in je eigen leven? Wat
heeft dit evangelie jou persoonlijk te zeggen?



