
Zondag 11 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 11 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Deze zondag gaat over de naam Jezus. Antwoord 29 noemt twee redenen waarom 
Gods Zoon zo wordt genoemd. Welke zijn dat? Wat betekent nu eigenlijk ‘zalig 
maken’? 

2. Vraag en antwoord 30 gaan over het zoeken van onze zaligheid op andere plaatsen 
dan bij Jezus alleen. De catechismus noemt hier in de eerste plaats de heiligen zoals 
die in de rooms-katholieke leer bekend waren. Wat zou jij vandaag het eerste 
noemen? Welke voorbeelden ken je om je zaligheid ergens anders te zoeken dan bij 
Jezus? 

3. Antwoord 30 maakt een scherpe tegenstelling, als zij schrijven “van tweeën één”. 
Welke tegenstelling is dat? Is dit in jouw leven ook zo’n scherpe tegenstelling 
geworden? 

4. Waarom zou het nu vaak zo moeilijk zijn om onze zaligheid alleen buiten onszelf te 
zoeken? 

 
Verdieping: 

- Lees artikel 22 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zie je waarin dit artikel lijkt op 
zondag 11 uit de catechismus? 

 
Bijbelstudie: 

- Lees zorgvuldig Galaten 3 door. Wat is Paulus’ belangrijkste boodschap aan de 
Galaten in dit hoofdstuk? Hoe heeft dit hoofdstuk met zondag 11 van de catechismus 
te maken? 

 


