Zondag 52

Ter voorbereiding:

Lees zondag 52 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1. De zesde bede gaat over verzoeking. Wat is verzoeking eigenlijk?

2. We vragen aan God ons niet in verzoeking te leiden. Tegelijk zegt de Bijbel duidelijk
dat God niemand verzoekt (Jak. 1:13). Hoe moeten we dat zien?

3. Wat is het verschil tussen verzoeking en beproeving?

4. Lees in Matthelis 4 over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Hoe werd Hij
verzocht? Hoe reageerde Hij? Wat kunnen wij daarvan leren?

5. De catechismus heeft het in antwoord 127 over drie vijanden. Welke vijanden zijn
dat? Als je naar je eigen leven kijkt, op welke manier zie je daarin iets terug van deze
vijanden? Zie je ook iets van strijd met hen?

6. Op welke manier kun je volgens de catechismus in de verzoeking overeind blijven?

7. Het Onze Vader eindigt met lofprijzing en een belijdenis van zekere verhoring
(amen). Klinkt ook in jouw gebeden iets door van het vertrouwen uit antwoord 128
en 129?

Verdieping:

Met zondag 52 komt een einde aan de behandeling van de catechismus. Zoek achterin je
Bijbel, bij de formuliergebeden, het “gebed na de leer van de Catechismus” op en lees dat
(biddend) door.

Waarom zou in dit gebed begonnen worden met het verbond te noemen? Wat heeft
het verbond te maken met de catechismuspreken?

Welke dingen worden er aan de Heere gevraagd in dit gebed? Herken jij daar iets van
als je kijkt naar de manier waarop je zelf naar de catechismuspreken hebt geluisterd?
(Hoe) hebben de leerdiensten jou in de afgelopen tijd veranderd? Of ben je dezelfde
gebleven?



