
Zondag 19 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 19 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. De 12 artikelen zeggen dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar wat belijden 
we nu eigenlijk als we dat zeggen? 

2. In antwoord 50 wordt Christus het Hoofd genoemd van Zijn kerk. Dat is een bekend 
beeld, maar wat betekent het? Probeer dat voor jezelf onder woorden te brengen.  

3. Antwoord 51 spreekt over ‘hemelse gaven’ die Jezus uitgiet. Kun jij voorbeelden 
noemen van zulke gaven? 

4. Het is opvallend dat als de catechismus vraagt naar de wederkomst, zij het woord 
‘troost’ gebruiken. Misschien is dat niet het eerste wat wij zouden noemen. Waar 
denk jij aan als je nadenkt over de wederkomst van de Heere Jezus? Zie je daar naar 
uit, of misschien juist niet? 

5. Wat is nu voor de catechismus de kern van de troost in de wederkomst? Het 
antwoord op die vraag ligt in dit woordje dat zij gebruiken in antwoord 52: ‘Dezelfde’. 
Begrijp jij waarom nu juist dát de troost is? 

6. Er staat een moeilijke uitdrukking in deze zondag: “al Zijn en mijn vijanden”. Hoe 
moeten we dat lezen? Mogen wij wel vijanden hebben? 

 
Bijbelstudie: 

- Lees het gebed van Paulus voor de gemeente in Efeze (Efeze 1:15-23). In dit gebed 
staat, net als in zondag 19, de verhoogde Christus centraal. Wat bidt Paulus precies? 
Welke woorden gebruikt hij in deze verzen om de verhoging van Jezus te omschrijven 
en wat betekenen deze dingen? 


