Zondag 8
(wordt gehouden op 25-1-2015 in de ochtenddienst)

Ter voorbereiding:

Lees zondag 8 door en zoek de verwijsteksten op.

Vragen:

1.

In zondag 8 komt de Drie-eenheid van God ter sprake. We hebben één God, tegelijk
zijn er drie Personen. Als je hierover nadenkt, verwart het je vaak al snel. Waarom
zouden wij er eigenlijk over nadenken? Kunnen we God ooit begrijpen?

In antwoord 24 noemt de Catechismus de drie Personen: Vader, Zoon en Geest.
Hierbij wordt ook drie keer een ander werk genoemd dat in het bijzonder bij elke
Persoon hoort. Welke werken zijn dat? Wat betekenen deze drie werken voor jou
persoonlijk?

Denk eens na over je eigen godsbeeld. Neemt één van de Personen hierin een
grotere plaats in dan de Anderen? Is dat goed? Kunnen wij de drie Personen ook alle
drie persoonlijk leren kennen?

Bid je weleens apart tot de Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Waarom zou je dat
wel of niet doen?

Hoe zou je reageren als iemand die niet gelovig is je vraagt om uit te leggen wat
christenen nu eigenlijk geloven als zij het over de Drie-eenheid hebben? En wat zou
je zeggen als een moslim deze vraag stelt?

Verdieping:

De geloofsbelijdenis van Athanasius gaat over de Drie-eenheid. Deze
geloofsbelijdenis hoort bij de drie oude belijdenissen van de kerk, maar is de meest
onbekende van de drie. Lees de geloofsbelijdenis eens rustig door en probeer te
begrijpen wat hier over God wordt beleden.

Lees de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de Drie-eenheid in artikel 8 en 9.



